Sterrenboognieuws 17 november

Leren van elkaar dag

Afgelopen vrijdag 7 november hadden we een studiedag. Deze dag stond in het teken van de
verbinding van ons taalonderwijs met het thematisch onderwijs. We hebben bij elkaar een les
bekeken en gaven elkaar feedback op dat wat we gezien hebben in de leeromgeving, op dat wat we
de kinderen zagen doen en op dat wat we de leerkracht zagen doen.

In de komende twee jaren willen we ons taalaanbod nog functioneler en betekenisvoller gaan
vormgeven. We verwachten dat de betrokkenheid bij de kinderen toeneemt, waardoor ze
nieuwsgierig en gemotiveerd blijven leren.

We worden in dit proces begeleid door Jacqueline Saalmink van Alice Bekke en Partners. Zij verbindt
de theorie met onze dagelijkse onderwijspraktijk.

De volgende studiedag van 8 december aanstaande staat in het teken van het bevorderen van de
leesmotivatie. Uit onderzoek is namelijk gebleken dat leesmotivatie en leesvaardigheid hand in hand
gaan. Het bevorderen van leesmotivatie is dan ook een kernelement van effectief onderwijs in
begrijpend lezen. We houden jullie op de hoogte.

Sinterklaas
Er werd al een tijdje naar uit gekeken en afgelopen zaterdag was het eindelijk zover: Sinterklaas is in
Nederland aangekomen! In de komende periode tot en met 5 december staan er verschillende
Sinterklaas-activiteiten op het programma:

- Deze week worden in de groepen 5 t/m 8 lootjes getrokken in de
klas. ledereen maakt een surprise voor een andere leerling. Deze
mogen op 5 december mee naar school.

- Opvrijdag 21 november is er pietenochtend in de groepen 1 t/m 4.
We gaan dan samen allerlei activiteiten doen rondom Sinterklaas.
De kinderen van deze groepen mogen dan in hun pieten- of
sinterklaaspak naar school!

- Op donderdag 27 november mogen de kinderen van groep 1 t/m
8 hun schoen zetten op school. Het verzoek dat iedereen
hiervoor een losse schoen meeneemt naar school.

- Opvrijdag 5 december komt Sint aan het einde van de
ochtend op school en op bezoek in de groepen.

Daarnaast is, zoals ieder jaar, de slaapkamer van Sinterklaas weer te bezoeken in
de Hassinkhof! Misschien treffen jullie wel een slapende Sinterklaas aan?

We gaan er een gezellige periode van maken met elkaar.

Nieuws vanuit de MR
Beste allemaal,

We willen jullie graag even voorstellen aan onze MR!

Onze eerste vergadering is inmiddels al achter de rug en het was een prettige en constructieve
bijeenkomst. De sfeer was goed en we hebben samen goede gesprekken kunnen voeren over de
school en de plannen voor het nieuwe jaar. In de vergadering zijn ook de rollen voor 2025-2026
binnen de MR verdeeld:



- Voorzitter: Daan Ratering (personeel: leerkracht groep 8)

- Vicevoorzitter: Jannes Hummelink (ouder)

- Secretaris: Liza te Brake (ouder)

- Penningmeester: Nicole van Melis (personeel: leerkracht groep 5/6)
- Sharon Hofstede (toehorend lid, ouder)

Daarnaast is het activiteitenplan subsidie 2025-2027 goedgekeurd. De MR waardeert dit plan vooral
vanwege de sociale component. Naast het verder bevorderen van lezen, helpt het leerlingen
verbinding te maken met zichzelf en met anderen. Het stimuleert hen om zichzelf qua woorden en
tekst op een constructieve manier te uiten in de dagelijkse maatschappij.

Onze nieuwe leden Sharon en Liza zullen binnenkort de basiscursus (G)MR volgen. Deze cursus biedt
een mooie gelegenheid om de checklist en het huishoudelijk reglement te (her)beoordelen. Zo
kunnen we ervoor zorgen dat ons beleid en onze werkwijze actueel en effectief blijft.

Samen maken we er een mooi en betrokken MR-jaar van!

Project De GOUDEN EEUW Allesin1

Mooie tijd, die Gouden Eeuw. Ons land was toen een wereldmacht. Duizenden schepen brachten
spullen uit verre landen hierheen. Gouden tijden voor kooplieden. De welvaart groeide. Toch was
er ook vaak oorlog.

Met dit project leren we veel beroemde mensen kennen. Veel moois uit die tijd kunnen we nu nog
bewonderen. Bekijk de prachtige bordplaten maar eens. En geniet van de schoonheid van de kunst
uit die tijd. We kijken onze ogen uit bij dit project!



Week 1: Gouden Eeuw

Met de korte films ‘Leven in de Gouden Eeuw’ en ‘Rembrandt’ zitten we meteen
middenin de 17¢ eeuw.

Een grote bordplaat geeft ons een kijkje in Rembrandts atelier. We lezen over de
handel, bekende schilders en uitvindingen, zoals een klok met een slinger en een
microscoop.

Het verhaal over de overwintering op Nova Zembla moet je echt gelezen hebben. Bij
taal oefenen we de weekwoorden, steeds op een andere manier zodat het leuk
blijft.

Week 2: De Tachtigjarige oorlog

Twee films vertellen ons over deze onrustige tijd: Beeldenstorm en Hugo de Groot, de man van de boekenkist.
We worden heel wat wijzer over de opstand tegen Spanje waar ons land toen bij hoorde. Hier waren veel
mensen protestant geworden. Dat maakte de strijd tegen het katholieke Spanje alleen maar feller. Steeds meer
steden werden veroverd op de Spanjaarden. Het verhaal van deze week
gaat over het beleg van Leiden. Lees en beleef hoe de uitgehongerde
mensen toch nog werden bevrijd.

Wist je dat het Wilhelmus al in 1570 geschreven werd. En dat het pas in
1932 ons volkslied werd? We leren het eerste couplet uit het hoofd.
Samen bekijken we de Nachtwacht, het bekendste schilderij van
Rembrandt. Bij Drama bedenken en spelen we een list om ons uit de
handen van de vijand te redden. Kom dat zien!

Week 3: De VOC en Indié

De avonturenfilm ‘De scheepsjongen van Bontekoe laat zien hoe
het was aan boord van een VOC-schip. Grote
koopvaardijschepen voeren naar Azié om koffie, thee en
specerijen te halen. Ziektes, stormen, linke piraten, veel
zeelieden stierven onderweg.

We leren een Piratenlied. Het staat op CD, zodat we snel mee
kunnen zingen. Het verhaal gaat over Michiel de Ruyter. Hij was
admiraal, baas van de oorlogsvloot.

We gaan er eens rustig voor zitten om een portret van
Rembrandt te bekijken. Wat kon die man toch levendig en
levensecht schilderen..

Week 4: De WIC en de slavernij

Hoe de onoverwinnelijke vloot toch verloor. Dat zien we in de film over de Spaanse Armada. De WIC haalde
tabak, suiker en goud uit Amerika. VOC en WIC werden de baas van grote stukken land ver van huis. Dat
werden kolonién van ons land. Heel erg was de handel in mensen. Nederlandse slavenhandelaars kochten
gevangen Afrikanen en verkochten die met winst in Amerika. In het gedicht ‘Slavenkoor’ lezen we hoe het
leven van een slaaf was. Het andere gedicht gaat over Piet Hein.

Week 5: Nederland en Oranje

Willem van Oranje is de voorvader van onze Koninklijke familie. Wie hij was en wat hij
deed zien we in de film. Er hangt een tijdbalk in de klas met gebeurtenissen tussen 1500
en 1800. Zo kunnen we mooi zien wat we de laatste weken geleerd hebben. De
leesteksten vertellen over Willem van Oranje, Maurits en Frederik Hendrik. Tachtig jaar
bleef het hommeles, pas in 1648 werd er vrede gesloten.

Ons land was heel modern voor die tijd. Een koning hadden we niet. Er was vrijheid van
godsdienst en drukpers. Men mocht dus geloven en schrijven wat men wilde.




le Adventsviering in de kerk
Graag nodigen we jullie ouders/opa’s en oma’s uit om samen met de kinderen en leerkrachten van
de Sterrenboog het thema licht van de 1° Advent met ons te vieren in de kerk op

vrijdagmiddag 28 november van 13:30-14:15 uur.

We lezen voor, er zijn gedichten en liedjes, maar ook zullen enkele groepen presenteren van wat zij
tot nu toe rondom dit thema gedaan hebben.

Na de viering gaan de groepen 1 t/m 8 eerst met hun leerkracht terug naar school om hun tas/jas op
te halen en kunt u de kinderen dus net als anders bij school ophalen om naar huis te gaan.

Data op een rij

17 t/m 21 nov: Fac. Gesprekken

21 nov: Pietenochtend groep 1t/m 4

27 nov: Schoen zetten groep 1 t/m 8

28 nov: Kerkviering 13.30 (iedereen welkom)

5 dec: Sinterklaas

8 dec: Studiedag leerlingen vrij

11 dec: Studiemiddag leerlingen vanaf 12.15 vrij.

18 dec: Kerstviering avond. Leerlingen 12.15 vrij.

19 dec t/m 2 jan: Kerstvakantie leerlingen 12.15 vrij.
12 jan: Start LIB toetsen groep 3 t/m 8

19 jan t/m 23 jan: Voorlopige adviesgesprekken groep 8.
28 jan: Studiedag leerlingen hele dag vrij

3 en 4 febr: doorstroomtoets groep 8

Het volgende SBN verschijnt op maandag 1 december.

Bijlage:
-Wereldlichtjesdag zondag 14 december bij Het Noasman



