
   

         Sterrenboognieuws 8 januari 2024 

 

Nieuwjaarswens  
Het schooljaar is al weer een aantal maanden ‘oud’, maar we staan aan het begin van 2024. We zijn 

het jaar vanmorgen gezellig begonnen. Er waren veel ouders op school om samen met ons een kopje 

koffie/thee te drinken en alle kinderen hebben gesmuld van een  nieuwjaarsrolletje met slagroom.  

In de eerste maanden van 2024 richten we ons op het herijken van onze visie en het schrijven van 

een nieuw schoolplan dat ons richting geeft voor de komende jaren. In de gesprekken met de ouders, 

de kinderen en het team hebben we o.a. nagedacht over dat wat de kinderen nu en in de toekomst 

nodig hebben om zich staande te kunnen houden in onze maatschappij. Ook hebben we gesproken 

over de verbindende rol van de school met haar omgeving en de betrokkenheid bij de bredere 

maatschappelijke ontwikkelingen.  

We zien de tips, de tops, de adviezen en de complimenten uit de gesprekken als waardevolle input 

voor de plannen die we gaan maken.  

We hebben de input enorm gewaardeerd en zijn blij met jullie betrokkenheid bij onze school. We 

wensen iedereen een heel goed, liefdevol 2024 toe. 

  

Open dag Sterrenboog op dinsdag 5 maart  

Op dinsdag 5 maart tussen 9.00 uur en 16.00 uur is iedereen (ook kinderen) van harte welkom voor 

een rondleiding en om sfeer te komen proeven.  

Willen jullie de mensen in je omgeving met jonge kinderen attenderen op deze open dag?   
We hopen op een mooie opkomst.  
 

Aanmelding nieuwe leerlingen!  
Om plannen te maken voor het komend schooljaar is het voor ons van groot belang te weten hoeveel 

leerlingen we kunnen verwachten i.v.m. de indeling van de groepen. Wordt jouw kind 4 jaar tussen 1 

oktober 2024 en 1 oktober 2025 en weet je al dat de keuze valt op de Sterrenboog, dan zien wij 

graag de aanmelding tegemoet.  

 Klik hier voor de link naar de aanmeldingsformulieren. (ctrl + klik om te openen)  

 

Alles in 1 project Wanneer was dat groep 4 
Vandaag was de start ons nieuwe thema van Alles-in-1: Wanneer was dat? Dit is een geschiedenis 
thema. We leren over de dino’s, ridders & kastelen, de tijd van toen en piraten.  
De kinderen krijgen een huiswerkopdracht mee. De bedoeling is dat zij een stamboom maken van 3 

generaties (zijzelf, papa/mama en opa’s/oma’s). Het zou fijn zijn als u hen hiermee wilt helpen.  

Wij hopen op een leerzaam nieuw thema! 

 

Project   Prehistorie, Grieken en Romeinen   Alles in 1  groep 5 t/m 8 
 
Vanaf volgende week duiken we diep in de geschiedenis. We gaan nog veel verder terug dan het 
jaar nul. Toen liepen hier mammoeten, bizons en rendieren rond. En jagers gekleed in 

https://desterrenboog.nl/formulieren/aanmelding-nieuwe-leerlingen/


   

dierenvellen. Zij woonden in grotten en primitieve hutten. Heel anders dan de Grieken, een paar 
duizend kilometer verderop. Die konden al lezen en schrijven en veel Grieken studeerden om nog 
knapper te worden. Ze bouwden grote paleizen, tempels en theaters, net als de Romeinen enkele 
eeuwen later. Indrukwekkend! Zo gaat er elke week weer een wereld voor ons open in dit mooie 
project. 
 
Week 1:  Prehistorie algemeen 
2000 jaar geleden waren de Romeinen in ons land. Maar 
onze geschiedenis begon nog veel eerder. Dat zien we op 
de tijdbalk in de klas. De film geeft ons een kijkje in die 
oude tijden. Botten van dieren, potten en andere 
vondsten in onze bodem vertellen van toen. Groot zijn de 
hunebedden in Drenthe. Keien van wel 20 duizend kilo 
zijn hier gebracht door schuivend ijs. Sterker nog: ook de 
meeste heuvels in ons land zijn daardoor ontstaan. Zo 
lezen we nog veel meer dingen die we eerst nog niet 
wisten. 
We smullen van een oud Drents verhaal over de reuzen Ellert en Brammert. Oefenen de woorden 

van de week, praten Engels, kiezen welke bijdrage we willen leveren aan de eind voorstelling…. 

Week 2: Jagers en verzamelaars 
Wel even wat anders dat leven in de steentijd. In de film 

leren we Jon kennen. De jongen leert van zijn moeder 

vruchten en groenten zoeken en van zijn vader dieren 

vangen. Zodra er geen eten is, trekt de stam van Jon, 

ongeveer 20 mensen, naar betere streken. Ze kleden zich 

met dierenhuiden. In ons boek zien we foto’s van 

grotschilderingen en zelfs sieraden uit de prehistorie. Best 

bijzonder. In een grappig gedicht klaagt een ‘oertijdman’ 

over mammoetpoep voor zijn hol. Het verhaal over het meisje Luza zullen er niet gauw vergeten.  

Week 3:  Boeren 
Knap hoor. Ze vinden een oud potje en ze kunnen er een hele film 

over maken. We zien boeren in de prehistorie met moestuin, akkers 

en vee. Hun huis had maar één kamer, die tegelijk dierenstal was. 

Soms mislukte de oogst, soms gingen plotseling alle dieren dood. 

Ook zelf werden ze niet oud. In hun graven kregen ze mooie spullen 

(grafgiften) mee voor de goden.  

Ook vroeger al waren boeren slimme mensen. Lees het verhaal over de boer en de slechterik maar. 

Steek de handen maar uit de mouwen: we gaan verder met het voorbereiden van onze eind 

voorstelling. 

Week 4:  Grieken 
Griekenland. Mooi vakantieland. Schitterende gebouwen 

ook, duizenden jaren oud. De berg Olympus waar ooit de 

Olympische Spelen begonnen. We kunnen het allemaal 

bekijken. Goed opletten, want er komen vragen over de 

film. De Grieken waren goed in dingen uitproberen en 

kijken hoe het beter kon. Zij waren ook heel modern als 



   

het om regeren ging. Hier begon de democratie. Hoe zit het met de regering van ons land en 

gemeente? Gaan we uitzoeken.  

Beeldhouwers, dichters en schrijvers en filosofen (denkers), hun namen zijn nog steeds wereldwijd 

bekend. Wie kent ze niet, namen als Ajax, Achilles, Sparta, Heracles? Ja, de oude Grieken hielden van 

sport. Er ligt een mooie bouwplaat van een Grieks gebouw voor ons klaar. Dit wordt een projectweek 

van Olympisch niveau. 

Week 5:  Romeinen 
Nog nooit Rome gezien? Geeft niet. De film laat ons door het oude 
centrum lopen. Dat ziet er nog bijna net zo uit als 2000 jaar geleden. 
Toen veroverde Julius Caesar met een sterk leger bijna heel West-
Europa. Hier werd de Rijn de grens van het Romeinse Rijk. Nijmegen, 
Maastricht en Utrecht waren sterke steden. Het christelijk geloof was 
eerst streng verboden, maar later niet meer. Wist je dat de Romeinen 
konijnen naar ons land brachten? Zo hoor je nog eens wat. Wie weet 
leren we later Latijn, de oude Romeinse taal. Deze week alvast wat 
Latijnse woorden (mamma, camera, centrum).  
Het project zit erop en daar maken we weer een happening van!  
 

Ouders; staat vrijdagmiddag 1 maart al in jullie agenda om naar ons 
eindproduct te komen kijken? 
 

Data op een rij 
9 jan: Luizencontrole 
12 jan: opschonen schoolbibliotheek 
29 jan: MR-vergadering 
1 febr: Studiemiddag 12.15 leerlingen vrij 
6 en 7 febr: Doorstroomtoets groep 8 
9 febr: Carnaval 
12 t.m 16 febr: Voorjaarsvakantie 
20 febr: Luizencontrole 
23 febr: Rapport mee 
27 en 29 febr: Ouder-kind gesprekken 
1 maart: In de middag afsluiting project PGR, ouders van groep 5 t/m 8 welkom (tijd volgt) 
5 maart: Open dag 
 
 
Bijlage: 

• Orientatielessen vanaf 22 januari van Segnocollectief.  

• Blokfluitles voor leerlingen uit groep 4 en 5 van Segnocollectief  


